
(Op de wijze van “Het is een nacht” van Guus Meeuwis) 

 

Het is avond en ik loop door Raamsdonksveer 

Op weg naar zaal Boelaars want daar staan we weer 

Een informatieavond, de dijk word verlegd 

Wie heeft dat bedacht, dat plan valt erg slecht 

De zaal zit vol er is één man die praat 

T’is Louis die voor boze mensen staat 

Men is teleurgesteld en vindt het een slecht idee 

Maar Louis is een bestuurder, dus die zit daar echt niet mee 

 

Hij is een man die je normaal alleen in truien ziet 

Hij is van ’t archief, van Geertruidenberg en Overdiep 

Een man als hij is echt uniek, dat zie je: daarvan zijn geen twee 

Houdoe Louis, we zien je straks weer in ’t AB 

 

Het is ochtend de klok slaat half 7 

Louis heeft zijn eerste mails weer geschreven 

En daarna een stukje tekst op zijn blog 

De stukjes zijn scherp, maar vliegen nooit uit de bocht 

Je kan het zo gek niet bedenken of hij weet er wat van 

Van populieren, schaken, Feyenoord en van Rotterdam 

Zijn stijl is zakelijk maar nooit echt gemeen 

En veiligheid voor alles, ja dat zet hij op één 

 

Hij is een man die je normaal alleen in truien ziet 

Hij is van ’t archief, van Geertruidenberg en Overdiep 

Een man als hij is echt uniek, dat zie je: daarvan zijn geen twee 

Houdoe Louis, we zien je straks weer in ’t AB 


